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Sayı: 35, 1 Ekim 1979 


Öğrenci Arkadaş, "Akademik Sorunlar Forumu'na katıl! 


Sorumlulardan hesap sor! 


İngiltere'de öğrenim gören arkadaşlarımız, çalışmalarını büyük ölçüde sekteye uğratan, senelerdir yabancısı olmadığımız bir sorunla, daha büyük boyutlarda yeniden karşı karşıya geldi. Son 
9 aydır görülmedik sıkıntılara 
katlandık, aç kaldık, bankalara borçlandık. o İngiliz polisinin kucağına  itildik. Soruyoruz: Öğrencilerimiz İngiltere'ye gece gündüz çalışarak ekmek parasını taştan çıkartsın diye mi gönderildi?... Evli çocuklu arkadaşlarımız var, bunlar geçimlerini nasıl sağlayacaklar diye düşünüldü mü? Çalışılarak kazanılan birkaç kuruş da müfettişlikten cevap bulabilmek ümidiyle telefonlara, yol paralarına gitti. 


Bir önceki sayımızda, "M.E.B. burslu öğrencilere hesap versin” yazımızda İngiltere'de okuyan burslu öğrencilerin sorunlarına değinmiştik. Öğrencilerin £200 almaları gerekirken, £185 aldıklarını, bu yetmiyormuş gibi bir de devalüasyon yüzünden aylıkların £90'a düştüğünü açıklamıştık. Bunlar sadece işin bir yanı. Öte yandan öğrencilerin çözüm bekliyen yığınla sorunu var. Biri de dil okulları. Bu konuda çalışmalar sürdürmüş, yeni gelen öğrencilere okul bulma konusunda yardımcı olmuştuk. Müfettişlik doğaldır ki bu konuda da kayıtsızdı. Tecrübesiz, yolunu 


yordamını bilmeyen yüzlerce öğrenci bu kayıtsızlık yüzünden ya Türkiye'ye dönmek, yada az bir ücretle kaçak çalışmak zorunda kalmıştı. Büyük hayallerle ülkesinden ayrılıp buralara okumaya gelen bu öğrenciler, kendilerine yol gösterecek resmi kuruluşların kayıtsızlığı nedeniyle bu kokuşmuş düzenin içinde kaybolup gitmişlerdir. 
Şimdi soruyoruz; yukarıda çözüm bekleyen sorunlara cevap vermesi gereken Müfettişlik değil de neresidir? Bu işin sorumlularının kimler olduğu ortadadır, Bunalımı yaratan o tekellerin, burjuvazinin, sömürgenlerin kâr isteklerine sıra geldi mi, işçi sınıfına, emekçiye, öğrenciye "Kemerleri sıkma politikası"'nı uygulatmaya çalışan, kanlı sıkıyönetimler ile halkımıza kan kusturan CHP Hükümeti sorunlarımıza kulak tıkadı. Müfettişlik ona uydu. Hükümet bunalımın yükünü başta işçi sınıfımıza, emekçi halkımıza, bize ödetme- ye kalktı. Bunun bedelini sorumlular mutlaka ödemelidir. Müfettişlikten aldığımız içi boş, yarım 


ağız cevaplar, sözde “iyi niyet" politikaları, Oo liberal burjuva görüntüleri öğrenci yığınının 


gerçekleri görmesini engelleyemeyecektir. Sorularımıza açık yanıt vermek zorundasınız. Açık yanıtı yakayı ele vermek olarak görüyorsanız, bu bizim sorunumuz değildir. 


Devrimci-demokrat öğrenci gençlik senelerin deneyimleri ile kendi sorunlarını yalnızca kendi örgütlü, özverili savaşımıyla çözebilceğini çok iyi 
Bunu hayat öğretti. Bu savaşımın getirdiği noktadan bir adım geri gitmeyeceğiz. 

TÖF 13 Ekim'de bu en güncel sorunlarımızın konuşulup tartışılacağı İngiltere çapında merkezi bir forum düzenliyor. 
Seminere tüm öğrenciler çağrılıdır. Burslar çıkmazının kaynağı Türkiye'deki ekonomik, toplumsal ve politik bunalımla ilgilidir. 
Bu bunalımların yaratıcılarına ve sorumlularına karşı savaşı yükseltmeden hiçbir somut sorunumuzun uzun dönemde çözülmesini bekliyemeyiz. Ağızlara sakız edilen "yapacağız, gercekleştireceğiz" sözlerine karnımız tok. 

Müfettişlik öğrencilerle ilişkisinde sıcak bir hava yaratmak istiyor. Bazı öğrenci dernekleri- ne geziler düzenleyen “ilgililer”, arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya çalışacaklarını söylüyorlar. Müfettişlik yetkilileri bazı derneklerin sosyal eğlence gecelerine de katılıyorlar. Fakat biz müfettişlikten en önemli sorunlarımızın tartışılacağı forumumuza katılmasını istiyoruz. 
Çağrımızı tüm ilerici, devrimci demokrat öğrenciler adına yaptık. Bu istemimize Müfettişliğin kayıtsız kalmamasını bekleriz. 


Sosyal demokrasinin demagojisi devrimci bilincimizi köreltemez 


"PFresher's Week" (Yeni öğrenci- 
“lerle tanışma haftası) yaklaşıyor. 
İTÖF, Türkiyeli öğrencilerin bulunduğu tüm okulları gezerek, omuz verdiği anti-faşist, anti- emperyalist savaşımı duyuruyor. 

Manchester'de devrimci öğrenciler her yıl olduğu gibi, üniversite öğrenci birliği binasın- da bir masa açmak için başvurdu. MÜTÖD yönetiminde çöreklenen sosyal-demokratlar buna karşı çıkarak okul öğrenci birliğine, "biz mäsa açılmasına karşı çıkarız, çünkü herhangi bir faşist saldırı olursa, gurupların sorumluluğunu yüklenemeyiz demişler. İTÖF hiçbir zaman faşistlere kucak açan sosyal-demokratlardan, sorumluluk yüklenmesini beklememiştir, beklemez de. İTÖF anti-faşist savaşımın bilincinde, faşistlere her yerde gereken cevabı, her biçimde vermiştir. Sosyal-demokratların tüm engelleme çabalarına karşın bundan böyle de verecektir. Aslında, sosyal-demokratların bu tavırlarının ardında yatan gerçek başkadır. Sosyal- demokrat CHP'liler Manchester' deki ilerici demokrat öğrencilerin İTÖF'ün anti-faşist, anti-emperyalist savaşımına Oo Omuz vermesinden korkuyorlar. Bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü şimdiye dek yaptıkları, engelleme çabalarından başka birşey 


olmamıştır. Bunu da hiçbir zaman başaramamışlardır. İTÖF yine öğrencilerin arasında olacak, onlara görüşlerini duyuracak, onlarla kaynaşacaktır. 

Manchester'deki öğrencilerin bu konuyla ilgili çıkardıkları bildiriyi aşağıda sunuyoruz: 


"Arkadaşlar, 

"Ülkemizde işçi sınıfımızın öncülüğünde halkımızın devrimci savaşı yükseliyor. Sosyal-demokrasi safsatalarının yığınlar önün- de maskesi düştü. Başa gelme- den önce bol keseden vaad dagıtan Ecevit'in bugün verdiği demeçlere bakın: 'Konuşup da hiçbirşey osöylememek' diye buna derler. Tabii ne söylesin? 
Devalüasyonları, enflasyonu mu? 
Katledilen devrimci sayısını mı? 
Halkı inim inim inleten fiyat artışlarını mı? Politik "'başarıları" mi? IMF'ler, NATO'lar, Amerikalarla imzaladığı kölelik anlaşmalarını mı? Yoksa bir eli sosyal-demokrat CHP'nin omuzunda, bir eli faşizmde olan "Özgürlükçü O sıkıyönetimi(!)" 
mi? Otomatik silâhlı faşistlerin 


namluları karşısında halkımıza "karanfil", "güvercin" önerdiğini mi? 


“Sosyal demokrat CHP'nin Manchester'deki temsilcileri ne yapıyor? Daha düne kadar faşistlerle sarmaşan, kanat geren sos- 


yal-demokratlar, devrimcilerin MüTöÖD kitlesiyle elele, MÜTÖD içindeki faşistleri attır. 
masından bu yana 'anti-faşist' kesiliverdiler. o Faşistlerin yedi devrimci arkadaşımıza saldırıp gereken cevabı almalarından sonra, sosyal-demokratlar 'anti-faşistlik'lerini unutuverdiler, 'Biz faşistlerin dövülmesine karşıyız, "kitle, “faşistler mağdur oluyor" diye düşünüyor' dediler, Faşistlerin 'mağdur olduğu'nu düşünen sosyal-demokratların ta kendisiydi aslında ve bunu kitleye mal etmeye çabaladılar. Ancak yürümedi. 

"Dün böyle yapanlar bugün ne yaptılar? İTÖF'ün Freshers' Week'de masa açmasını engellemeye çalıştılar. Neden mı? 
'MÜTÖD içindeki hiçbir gurubun sorumluluğunu alamazlar' mış(!) 'Faşistler bu guruplardan birine saldırır, olay çıkabilir'miş, ama 'MÜTÖD'e saldıramazlar' mış! 
omuzlarında çok daha büyük sorumluluklar var. Daha düne dek faşistlerin ellerini kollarını sallayarak dolaşabilmelerinin sorumluluğu var. MÜTÖD üyelerinin tehdit edilmesine yol açtılar, bunun sorumluluğu var. Bu kadar da değil. Kahramanmaraş faşist katliamının sorumluluğu 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Sosyal-demokratların-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Mülettişten yine açık yanıt alamadık 


İTÖF Yürütme Kurulu temsilcileri 25 Eylül'de öğrenci müfettişi M.Kemal Yılmaz ile bir görüşme yaptı. Kemal Yılmaz ile ikinci kez toplanan İTÖF temsilcileri bir kez daha sorularına açık yanıt bulamadılar. 

Görüşme, yakında çıkacak olan İTÖF El Kitabı'nın genişletilmiş üçüncü basımı üzerine bir tartışmayla başladı. İkinci basıma bazı eleştiriler getiren Kemal Yılmaz, genişletilecek basım için önerilerini iletti. İTÖF temsilcilerinin bu önerileri olumlu bulmaları üzerine (o genişletilmiş üçüncü basımın, öğrenci sorunla- 


rının çözümü yolunda gerçekten 


değerli bir adım olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Ne ki, kitabın müfettişlikte dağıtılması istenince Kemal Yılmaz'ın tavrı birdenbire değişti. 
Kendi önerilerini de içeren "Degerli Adım''ın — resmiyeti olmadığı gerekçesiyle — öğrenci müfettişliği içinde dağıtılmasına izin vermedi. M.E.B. ve Büyükelçilik kurumlarının böyle bir adımı hoş karşılamayacaklarını belirtti. 

Doğrudur....karşılamazlar. 
Belki de Kemal Yılmaz'ın gerçekten elini kolunu bunlar bağlı tutuyor. Ama bu bizim sorunumuz değil. Bizim sorunumuz, öğrencilerin istemlerini haykırmak, somut çözümlerle en geniş yardımlaşmayı, dayanışmayı sağlamak. 

Müfettişlik kitabın dağıtılmasını istermiş ama daha yüksek makamlar önlermiş. İnanmıyoruz. Gerçekten öğrenci sorunlarına ciddi eğilen bir ımüfettişliğin böyle bir kitabın en geniş biçimde dağıtılmasını sağlaması erekir. Ama tam tersi oluyor. 
TÖF El kitabı'nın üçüncü basımını çıkartıyor, müfettişlik dağıtılmasına çeşitli gerekçelerle set çekmek istiyor. 


Görüşme, İngiltere'de öğ- 


renci kılığındaki faşist profesyoneller konusu üzerinde devam etti. Bilindiği gibi Kemal Yılmaz, Leeds'de derneğimiz LTÖD ile yaptığı bir toplantıda bu konuyu tartışmak istememişti, ama bu konunun ele alındığı ayrı bir toplantı yapacağını söylemişti. 
Londra'da tekrar sorduk, ancak 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İTÖF 2.GYK toplantısı yapıldı 


İTÖF 2. Genel Yönetim Kurulu toplantısı 15 Eylül 1979 Cumartesi günü yapıldı. İngiltere'nin çeşitli bölgelerindeki derneklerimizden toplantıya katılan üyeler yeni akademik yıl için önerilerini getirdiler. 

MYK'da yapılan değişikliklerin onaylanmasıyla başlayan toplantı, Yürütme Kurulu raporlarının okunmasıyla devam etti. 
Toplantıda söz alan dernek temsilcileri "Öğrenci Gençlik", "“İTÖF ve eylemleri" v.b. hakkında eleştiri, görüş ve önerilerini getirdiler. 

Alınan kararların başlıcaları “Öğrenci Gençlik" gazetesinin içeriğinin zenginleştirilmesi, haberlerin arttırılması, gelecek eylemlerin daha da yoğunlaştırılması konularıydı. 

Toplantı gazetemiz "Öğrenci Gençlik" için yapılan bağışlarn toplanmasıyla sona erdi. 
İTÖFK'lü militanlar bu toplantıda yeni akademik yıla faşizme, emperyalizme ve tekellere karşı daha büyük bir savaş azmiyle girdiklerini belirttiler. 


Okuyucu mektupları 


Değerli Öğrenci Arkadaş, Öğrenci Gençlik bu sayısından başlayarak, tüm arkadaşlarımızın ortak çalışmasının ürünü olmasını istediğimiz "okuyucu mektupları" köşesi açıyor. Bu köşeyi açmak gereği, İngiltere' de öğrenimini sürdüren arkadaşlarımızın ortak isteminden kaynaklanıyor. 

Tüm öğrenci arkadaşlarımızın hem İngiltere'de karşılaştığı somut güçlükler var. Çözümüne hep birlikte katkıda bulunabiliriz, hem de Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşamına, Türkiye'de yürütülen devrimci savaşıma yönelik sorular var, bunları da gene açık tartışmayla çözüme kavuşturabiliriz. 
Bugüne kadar kazandığımız deneyimler, öğrenci arkadaşlarla çeşitli kez yaptığımız konuşma ve tartışmalar, herkesin bu konu- 


larda tartışmaya ve doğruları öğrenmeye olan isteğini açıkça gösterdi. Şimdi bu isteği somutlaştırıyoruz. 


Örnek gösterecek olursak, bu- ' 


gün o İngiltere'de öğrenciler arasında iki önemli konu tartışııyor. Biri, hepimizin ekonomik yaşamını derinden etkileyen burslar konusu. Dokuz aydır bir türlü doğru dürüst elimize geçmeyen, aylarca geciktirilen, geldiğinde de kırpıntıları elimize geçen aylıklarımız. Öğrencilerin somut sorunlarıyla ilgilenmekle görevlendirilen müfettişliğe mektuplar yağdı, telefonlar edildi, burslarımızın neden geç geldiği- ne dair cevaplar istendi. Verilen cevaplar hiçbirimizi tatmin etmedi. Neden? Çünkü hepsi kaçamak cevaplardı. Müfettişlik kaçamak yapmak zorundadır. 
Biz biliyoruz, bu sorunumuz Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik bunalımla ilgilidir. 
Ama bu bunalımın sorumlusu bizler değil, Türkiye işçisi, emekçisi değildir. Bunalımı burjuvazi yarattı. Başta işçi sınıfımız, tüm emekçiler olmak üzere bunalımı yaratanların sözcülüğünü yapıyor. Burjuvazinin sömürgen yüzünü Ookaçamaklarla örtbas etmeye çalışıyor. Kimseden, özellikle bunalımı yaratanların sorumlularından medet umamayız, ummuyoruz. Doğru cevabı biz kendimiz bulabiliriz ve bu doğruların etrafında örgütlü savaşımımızla istemlerimizi dayatabiliriz. 

Diğer tartışılan bir konu da 500.000 işçinin "toplu sözleşme" savaşımıdır. Bu konuyla ilgili çeşitli görüşler var. Burjuvazi ve onun kuyruğunda oportünistler 


l 


14 Ekim seçimlerini öne çıkartarak, yığınların savaşımını, parlamenter savaşımın kuyruğuna takıyorlar. İşçi sınıfının savaş yoluna baş koymuş devrimci demokratik öğrenciler ise, günün en önemli savaşı, parlamento seçimleri, burjuvazinin döndürdüğü dolaplar değil 500.000 
işçinin yürüttüğü yığın savaşımıdır, bu savaşa kulak verelim, omuz verelim, diyorlar. İTÖF bugüne dek işçi sınıfının devrimci savaşımına tüm gücüyle katıldı, onu destekledi. Çünkü biz bu savaşımın bir parçasıyız, onun sorunlarından uzak olamayız. 
Öğrenci Gençliğin bu konuya eğilmesi görevidir. Tartışmalar ve ortak çözümler hepimizi ilgilendirir. O halde neden Üniversite kantinlerinde, salonlarda konuştuklarımızı Öğrenci Gençlik sütunlarında açıkça tartışmayalım! Düşünce ve görüşlerimizi daha geniş bir öğrenci kitlesine seslenebilen gazetemiz içinden duyurmayalım'! 

Bunlar sadece bir, iki örnek. 
Bunun dışında teorik ve pratik her konuda yüzyüze geldiğimiz, öğrenmek istediğimiz konuları okuyucu mektupları köşesinde iletebiliriz. Bunu gerçekleştirirsek şunu daha iyi göreceğiz ki bu tartışmalar, eylem birliğimizi daha da güçlendirmemizi getirecektir. 

Öğrenci Gençlik'te yanlızca faşistlere ve gericilere yer yoktur. Gazetemiz tüm anti-faşist, anti-emperyalist arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerine açıktır. 

Mektuplarınınzı ve yazılarınızı bekliyoruz. 

ÖĞRENCİ GENÇLİK 


Günün en önemli savaşımı toplu sözleşmelerdir 


Arkadaşlar, 


Seçimler, vatan-miiiet-sakarya çağrıları toplu sözleşme görüşmeleriyle çakıştı. Bu yıl 500.000'e yakın işçi toplu sözleşme masasına oturuyor. İşçi sınıfımızın en savaşkan öncüsü Maden-İş de MESS'e bağlı 96 işyerinde toplu sözleşmeye hazırlanıyor. 9-10 haziran günlerinde eylem programını çizmek için MESS'e bağlı işyerlerindeki tüm baş temsilcilikler toplantı düzenlediler. 106 baş temsilcilik Maden-İş genel merkezi tarafından hazırlanan eylem programını tartıştı ve adına "Eylül 79 Toplu Savaşım Programı" denildi. Bu toplu sözleşme öyle sıradan bir sendikal eylem değildir. Bu toplu sözleşme 25.000'i aşkın ağır sanayi işçisini kapsıyor. 

Burjuvazinin ne istediği belli. 
Ücretleri dondurmak, sömürü alanlarını genişletmek, keskinleşen sınıf savaşımını kanla bastırmak istiyor. Devrimci durumun devrime gitmesi, burjuvazinin bugünkü sömürü düzeninin sonu olacaktır. Sonunu çok iyi gören burjuvazi, ülkenin bütünlüğü ve ulusal çıkarlar edebiyatına hız verip gerçekleri örtbas etmeye çalışıyor. Bunların en önemlilerinden biri, bugün Türkiye'de niteliksiz işgücü değerinin karşılığı olan asgari ücretin günde en az 1200TL olması gerektiği gerçegidir. Tekelci burjuvazi bu gerçekçi istemin en alt düzeyini bile karşılayamaz. Türkiye'den bir işçi mektubunda şöyle diyor: 

"Ben sekiz ay evvel taslak hazırlanırken S.U. 30TL istedim. 
İkramiye 6 olsun dedim. Bana maceracı dediler, 1200TL günlük ücret olsun dersem, bu sefer deli derler. Bize gücümüze göre isteyeceğiz deniyor ve diger işyerlerinden bağımsız olamayız deniyor" (İşçinin Sesi, Sayı: 104). 

Öte yandan oportünistler devrimci durumun varlığını inkâra kadar gidiyorlar. Toplu sözleş- 


melerde ortaya konacak istemlerde kararsız ve tutarsız davranıp savaşımı burjuvazinin kuyruğuna takıyorlar. Oysa, süregelen ekonomik bunalım ve çöküntünün yarattığı devrimci bir potansiyel var. Küçük bir kıvılcım bu patlayıcı maddeyi ateşleyecek, ülke çapında daha bir yığınsallaşan gösterilere yol açacaktır. 

"İşçilerin gerçek istemlerinin saptanması", "istemlerin gerçekçiliği" türünden pek bilimsel(!) 
sözlerin arkasına gizlenerek savaşımı, burjuvazinin vermek istediği ya da verebileceği kadarıyla sınırlamaya çalışıyorlar. Oportünistlere burjuva ajanı diye boş yere söylenmemiş. Toplu sözleşmeleri, halkın devrimci birikimini alevlendirmek ve yoğunlaşan devrimci enerjisinin önünü açmak için kullanmak yerine, kuyrukçu ve teslimiyetçi istemlerle işçi sınıfımızı açlığa terkedip, burjuvazinin iyi niyetine(!) sığınıyorlar. Burjuvazinin saldırdığı noktalarda oportünistler büyük gedikler bırakarak geri çekiliyorlar. 

Maden-İş işçileri bunalımdan çıkış yolunu şöyle gösteriyor: 

“Bu bunalımın sorumlusu tekelci sermayedir. Kapitalist düzenden, egemen sınıfların emperyalizme bağımlılık politikasından kaynaklanan bu bunalım kalıcıdır, süregendir. Bunalımdan çıkış yolu emperyalizmi söküp atmak, tekellerin egemenliğine son vermektir... Metalurji işçileri olarak tekellerin azgın sömürüsü- ne karşı büyük bir kavgaya hazırlanıyoruz. Bu kavga emperyalizme ve faşizme karşı verilen kavgadan ayrı değildir." 

En küçük bir ekonomik istemin bile ülke çapında politik eylemlere yol açabileceği bu ortamda, devrimci istem-proleter yöntemle devrimin yolunu açmak ve toplu sözleşmeleri yığın- 


sal çıkışlar için kullanmak zorunludur. 
Burjuvazi yaklaşan seçimle- 


rin, seçim kampanyasının propa- 


'değişti. 


gandasını, toplu sözleşmeleri ikinci plana atmak için derinleştiriyor. Ülkenin en önemli olayını seçimler olarak göstermeye çalışıyor. Oysa günün en önemli savaşı parlamento seçimleri degil, 500.000 işçinin yürüttüğü toplu sözleşme savaşıdır. 

İTÖF, işçi sınıfımızın bu şanlı savaşımından büyük kazanımlarla çıkacağına inançlıdır. Tüm varlığıyla bu eylemi sonuna kadar destekleyecektir. 


North London Polytechnic'den bir öğrenci 


Seçimler çözüm getirmeyecek 


Arkadaşlar, 

Yaklaşan 14 Ekim seçimleriyle birlikte burjuvazinin telaşı ve propaganda kampanyası yoğunlaştı. Tozu dumana katıyorlar. 
Son 12 yılda tam 13 hükümet Burjuvazi alışılagelen yöntemlerle idare edemiyor. 
Halkımız seçimlerin hiçbir soruna çözüm getirmeyeceğini biliyor, deneyimi var. MC çıkmazı ve "umut" tüccarı burjuva reformizminin açık iflası ortada. 
Beterin beteri var düşüncesiyle bugünkü hükümete sınırsız bir sabır kredisi açmak, yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktan daha kötü bir tutum. 

Seçim kampanyası bunalım ve sorunların parlak laflarla geçiştirildiği bir kördöğüşü. İşsizlik, pahalılık ve cangüvenliği gibi en acil sorunlar bile renkli palavralarla eritiliyor. Halkımız ise bunalımdan bir çıkış yolu arıyor. 
Artık eskisi gibi yaşamak, eskisi gibi yönetilmek istemiyor. Bu. 
sömürü düzeninin yerle bir edilmesi istemini ta içinde taşıyor. 

Burjuvazi seçim kampanya-. 
sıyla birlikte "'ara rejim tartışma- 


Devrimci durumda belgiler 


Arkadaşlar, 
Ülkemizde devrimci durum vardir, diyoruz. Bu olgu önümüze yığınla görev koyuyor, yepyeni devrimci yöntemleri gerektiriyor. -Sorun iyi veya kötü yaşamaktan çıkıp, yaşamak ya da ölmek kavgasına dönüşüyor. 
Burjuvazi, halkımızın yığınsal çıkışlarıyla alaşağı edilen Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin yerine burjuva reformist CHP'yi 


denedi. 12 Mart'lar, MC'ler hal- 


kın savaşımını dizginleyememiş ti. İşçi sınıfının burjuva legalizmine bulanmış kesimlerinde sınırlı bir etkiye sahip olan ve anti- faşist maskeyi kullanan CHP "umut" baloncuklarıyla hükümete getirildi. Ne oldu? Ekonomik bunalımın yükünü başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi halkımıza aktardı. Faşizme karşıymış gibi görünüp kitleleri aldattı, faşizmin yollarını temizleyerek sosyal demokrasinin tarihsel işlevini sürdürdü. Öte yandan işçi sınıfımızın, halkımızın savaşımını burjuvazinin kuyruguna takan oportünistler bu oyunu besliyorlar. "MHP, ÜGD kapatılsın, katillerden hesap sorulsun" diyorlar. Günün ortamında da bu belgiile savaş verilemez. Bu belgi yığınlarla doğru savaşım yöntemlerini göstermiyor. Elbette MHP, ÜGD gibi faşist yuvalar dağıtılmalı, yerle bir edilmelidir. Yanlızca şunu aklımızdan çıkarmıyalım: Anti- faşist, anti emperyalist savaşım MHP'nin ve ÜGD'nin kapatılmasıyla sınırlanamaz. Çünkü faşizm istemi finans kapitalin yapısında vardır. Tekelleri yok etmeden faşizmi ezemeyiz. 
Londra'dan bir öğrenci 


-tüm saldırı 


Faşıstlere örgütlenme hakkı tanımayacağız 


Arkadaşlar, 


Ülkemizde faşizme ve emperyalizme karşı halkımızın giderek yükselen savaşımına omuz vermek, İngiltere'de faşistlerin örgütlenmelerine izin vermemek tüm devrimcilerin, ilericilerin boynunun borcudur. 


İTÖF bugüne dek, faşistlerin çabalarına karşın, onları inlerine tıkma savaşımın- da bir adım gerilemedi. Öğrencilerimizin somut, akademik sorunlarının çözümünde tüm olanaklarını seferber eden İTÖF, Türkiye'deki devrimci savaşımın gelişimini de yakından izliyor, anti-faşist, anti-emperyalist devrimci dayanışmasını en etkin biçimde o gösteriyor. Öğrenci Gençlik, her gün 6, 7 devrimci- nin kanının dökülmesine, Kürt halkı üzerindeki baskıların gün geçtikçe artmasına seyirci kalmıyacaktır. En küçük demokratik hak ve özgürlüklere bile tahammülü olmayan burjuvazinin faşizmi sıkıyönetim eliyle dayatmasına izin vermeyeceğiz. 
Oynanan oyunları. izleyeceğiz, sergileyeceğiz. 


Faşizme karşı savaş, anti- emperyalist, anti-faşist platformda örgütlü savaşımdan, bu temel üzerinde tüm devrimci, demokrat öğrencilerin eylem birliğinden geçer. Faşistlere karşı güçlü bir yumruk olalım! İngiltere'de faşistlere yaşam hakkı tanımayalım! 


Devrimcilerin 
ODTU eylemine yanıtı 


ODTÜ'nün açılışında faşizme ve emperyalizme karşı savaşı yiğitçe sürdüren devrimci öğrenciler hepbir ağızdan Enternasyonal'i söylediler. Bu eylem üzerindeki değerlendirmeler, burjuvazinin saflarında yerlerini alanlarla, işçi sınıfının savaşımına, onun yarattığı değerlere gerçekten sahip çıkanlar arasındaki ayrımı çok güzel sergiledi. 

Bu eyleme sahip çıkan devrimciler Türkiye'den gönderdikleri mektuplarında şunları yazıyorlar: 

1. ODTÜ eylemi burjuvazinin saflarında yer tutan oportünistlerin, devrimci savaş yöntemlerine karşı tavırlarında kuyrukçu yüzlerini ortaya koydu. 

Hatay'dan mektup gönderen arkadaşımız şöyle o söylüyor: "Önce ODTÜ'de yapılan eylem karalandı. Burjuvazinin tüm olanaklarıyla saldırıya geçtiği kavga arkadaşlarımıza destek olmamız, onları burjuvaziye karşı savunmamız gerekirken, bu arkadaşlara 'poşist', 'ne yaptığını bilme-A a a] 


ları” diye bir konuyu gündeme getirdi. Baskı ve Zorbalığın, pahalılık ve açlığın giderek kol gezdiği ülkemizde faşizm isteminin adı oluyor bu. "Ara rejim tartışmaları" adı altında faşist diktatörlük dayatılmak isteniyor. 

Seçimlerin çözüm olmadığı, yalnızca aldatmacalar ve palavralar sergisi olduğu gün gibi ortada. Burjuvazi halkımızı içi boş vaadlerle kandırabileceğini sanıyor. Hesapları tutmayacak, boşa çıkacak. 


Thames Polytechnic'ten , 


bir öğrenci 


yenler' v.b. suçlamalar yapıldı. 
İGD Samandağ şubesinde devrimcilere sahip çıkan: üyelere karşı tavır alındı" (İşçinin Sesi, Militan Özel Sayısı). 

2. ODTÜ eylemi, oportünistlerin devrimci maskesini yırttı. 
Ve altından ulusçuluk, sosyal şovenizm çıktı. 

İstanbul'dan mektup gönderen bir devrimci şunları yazıyor: "İstiklâl marşı denildiği gibi kurtuluş savaşının kanı, ateşi içinde doğmamıştır. Ankara'da bir sürü dalavera ile Mehmet Akif'e kazandırılan bir yarışma sonucu ortaya çıkmıştır. Bestesi de ancak 1930'da Kurtuluş Savaşının bitiminden tam 7 yıl sonra bulunabilmiştir. 'Ulusal marşa asıl işçi sınıfı devrimcileri sahip çıkmalıdır’ demek, işçi sınıfına yalan söylemektir, bilinciyle oynamaktır, burjuva milliyetçiliği aşılamaktır... (o İstiklâl marşı emekçi halkımızın emperyalizme karşı verdiği savaşa mallanan diktatörlüğünü kuran burjuvazinin egemenliğini damgalayan, kabul ettiren belgesidir. Şimdi böyle bir tarihçesi olan, üstelik ırkçılığı, şovenizmi, dinciliği taşıyan bir marşın neresi ulusal değer olabilir? Ama gerçekten ulusal değerler yok mudur? Vardır. Örneğin, gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist savaşım geleneği gerçek bir ulusal de-Zerdir.” (abç) 

İTÖF yukarıdaki cümlelerde gerçek anlatımını bulan bu devrimci savaşım geleneğine her zaman sahip çıkmış, gerçek ulusal değerlerden aldığı hızla yeni savaşların içine dalmıştır. Bu değerleri kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz, onları tüm halkımıza maletme yolunda yılmadan savaşacağız. 


| DURUM. 


İdeolojik savaş-eylem birliği 


İTÖF yeni eylem yılında kendisinden beklenen görevlerin bilincinde özverili savaşlara hazırlanıyor. Geçen dönemde bütün gayretimizle İngiltere'deki öğrenci sorunlarına eğilmeye, çözümler bulmaya çalıştık, eylemlerimizi kollektif bir çalışma anlayışı- ile yürütmeye özen gösterdik. 
Bu doğrultuda mümkün olduğunca en geniş öğrenci kitlesini Türkiye'deki ekonomik, toplumsal, siyasal bunalımlardan haberdar etmeye çalıştık. 
Onları başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm halkımızın yürüttüğü devrimci savaşıma omuz vermeğe çağırdık. Eylemlerimizi, görüş ayrılıklarını, anti-faşist, anti-emperyalist savaş birliğine engel olmadığı ilkesi üzerinde yürüttük. Sorun ları anlayış düzeyimizi yükseltmek amacıyla İngiltere'nin çeşitli yörelerinde yaptığımız seminerlerde hep birlikte öğrendik, öğrenmeye çalıştık. 
Eksiklerimiz olmuştur. Onları da gelen eleştirilerin ışığında değerlendirdik, düzelttik. 
“İdeolojik savaş, eylem birliği" ilkesi üzerinde bazı arkadaşlarımız arasında var olan yanlış anlamalara bura- da kısaca değinmenin yararını görüyoruz. Biz diyoruz ki, anti-faşist, o anti-emperyalist savaş birliği, açık ve çok yönlü bir ideolojik tartışmayı içerir. Bu birlik böylece sağlamlaşır ve yığınsallaşır. İdeolojik farklılıklar nedeniyle eylem birliğine yanaşmayanlarda genel olarak, iki yanlış eğilim 


görülüyor. 

Biri, "İdeolojik tartışma, farklılıklar, eylem birliğine zarar getirir, öyleyse eylem birliği için ilkelerimizden öd- ün verelim" anlayışıdır. Böyle bir tutum ilkeli savaşımın yerine uzlaşmacılığı ilkesizliği koymaktır. İkincisi, "ideolojimiz farklı, öyleyse eylem birliğine girmeyiz" anlayışıdır. Bu da ters bir tutumdur. 
Hele bunu söyleyenler bir çalışmada yapmıyorsa, görev- den kaçıştır. 

İngiltere'de ikinci yanlış, bazı kesimlerde kendini duyuruyor. Bunlar için eylemsizliğin devrimci sözlerle kılıflandığını görüyoruz. Oysa eylemsiz devrimcilik olamaz. 
Devrimcilik, yığınlarla yakın ve sıkı, organik bağ ister, eylemlerde öncülüğü gerektirir. 
Öncülük gökten zembille inmez, savaşımla kazanılır. 

Biz İTÖF olarak, her zaman, anti-faşist, anti-emperyalist temelde eylem birliğini savunduk. Ortak tabanımız bu ilke olmalıdır. Gelecek çalışmalarımızda aynı ilkeseliği sürdüreceğiz. 

İTÖF, halkımızın emperyalizme ve faşizme karşı yürüttüğü savaşımın içindedir, onun kopmaz bir parçasıdır. 
Yeni dönemde eylemlerini bu savaşımın bize yüklediği görevlerin bilincinde daha büyük bir hızla sürdürecektir. Tüm ilerici, devrimci öğrencileri bu savaşa İTÖF çatısı altında katılmaya çağırıyoruz. 

o 


Öğrenimimiz tehlikede 


İngiltere hükümetinin eğitim ödeneklerinde yaptığı kısıntı, yabancı öğrenci okul ücretlerinin bu yıl ortalama %33 oranında artmasına neden oldu. Son iki yıldır yapılan %60'lık ve %10' luk artışların üzerine binen bu yükümlülüğün yanısıra hükümetin diğer önlemleri şöyledir: 

*Sınıfta kalan yabancı öğrenciler okuldan atılacaktır. (Yer yer uygulanan bu politika yaygınlaştırılacak.) 

*İçişleri Bakanlığının saptadıgı mali durum garantisi (şimdi 
2500 Sterlin) artırılacak. 

Böylelikle hem yabancı öğrencilerden daha çok para alınacak, hem de sayıları yapay zorlamalarla kısıtlanacak. Hükümet, önümüzdeki yıl içinde, yabancı öğrencilerin sayısını 1975-76 yılının sayılarına düşürmeyi hedefliyor. Bu hesaba göre, İngiltere'de yüksek öğrenim yapan Türkiyelilerin sayıları %25 oranında azalacak. Yani her dört öğrenciden biri yurda dönecek. 

Bu önlemlerin doğuracağı diğer bir sonuç ise yeni gelen öğrencilerin nitelikleri üzerine 


olacak. Burssuz öğrenci kesimi, 


ülkenin ancak en varlıklı ailelerinden gelebilecek. Öte yandan 


devletin gönderdiği öğrenci sayısında önemli bir azalma olacak. Nitekim bu yıl Avrupa'ya giden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan burslu öğrencilerin sayısı %75 oranında azaltılmıştır. İngiltere" deki 641 resmi öğrencinin sayısı ise tehlikededir. 

Tüm bunların yanısıra bursların gönderilmemesi ve üstüste gelen devalüasyonların etkileri gelince, İngiltere'de öğrenim görenin durumunun ne denli ciddi olduğu ortaya çıkıyor. Ve İngiltere hükümetinin yanısıra Türkiye'deki yöneticilerin de ne denli sorumlu ve suçlu olduklarını kanıtlıyor. 

Öğrenci açmazda. İş bulup çalışsa yakalanıp ülkeden atılma tehlikesi büyük. Ücretleri boykot edip dirense, kaydını yaptıramaz, vize alamaz. Tek çıkar yol İTÖF'ün gösteridiği yoldur: Yığınsal ve örgütlü savaşım. 
Hem diğer yabancı ve ilerici İngiliz öğrencileriyle birleşerek ayrımcı politikaya karşı direnmek, hem de Türkiye'deki işbirlikçileri iyi tanıyarak ülkemizde verilen anti-faşist, anti-emperyalist, anti-tekelci savaşıma omuz 


vermek. 
» 


YABANCI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ 


(1966-1979) 


YIL ORTALAMA ÜCRET*(sterlin) ARTIŞ ORANI(7) 
1966 80 - 
1967 250 212,5 
1974 320 28 
1976 416 30 
1977 650 (lisans) 56,3 
850 (lisans-üstü) 112 
1978 715 (lisans) 10 
935 (lisans-üstü) 10 
1979 951 (lisans) 33 
1344 (lisans-üstü) 33 


* Saptanan ücretler üniversiteye göre değişiyor. 
Örneğin: Rekor, lisans-üstü öğrencileri için 3500 sterlinle Aston 


Üniversitesi'nde. 


Tartışma forumu: 


Faşizm ve gençlik 


Jale Uğurcan 


Türkiye gençliğinin özellikle 1968'lerden bu yana büyük boyutlar alan bir anti-faşist, anti- emperyalist savaş geleneği var. 
Bu gelenek boykotlarda, yürüyüşlerde, savaşta (düşenlerin cenaze törenlerinde, i Mayıslar- da somutlaşıyor. Bu kadar değil. 
Burjuvazinin 7 yıl önceki anti- faşist, anti-emperyalist gençliğimize dayattığı işkence ve zulmü protesto mitinglerinde... Darağacına çektiği, katlettiği devrimcileri anma toplantılarında... 
Kahramanmaraş katliamını, sıkıyönetimi, faşist tırmanışı protesto yürüyüşlerinde... 

Bu gelenek bugün en canlı biçimde sürdürülüyor. Bununla da kalmıyor. Günün gereklerine uygun, gençliğimizin devrimci ateşini, enerjisini dile getiren militan eylemlerle zenginleştiriliyor da. En son örneği 8 ağustosda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde konan eylem. Burjuvazinin "Kurtuluş savaşımızın ateşleri içinden doğdu" diye yutturmaya çalıştığı, aslında bir sürü dalavera sonucu yazılıp Kurtuluş Savaşından tam 7 yıl sonra bestelenmiş ırkçı bir marş olan İstiklâl Marşını öğrenciler protesto ettiler. Ayağa kalkmadılar. 
Marş bitince, dünya işçi sınıfının marşı olan Enternasyonal'i söylediler. 

Gençliğimizin anti-faşist, anti-emperyalist savaş geleneğine örnekler saymakla bitmez. Bu geleneğin altında devrimci durum yatıyor. Ülkemizde devrimci durum var. Gençliğin büyük kesimi anti-faşist, anti-emperyalist savaşa dalmış, safını işçi sınıfımız, emekçi halkımızın yanında seçmiştir. 

Ancak anti-faşist gençliğe daha yakından baktığımızda bir kesiminin ya faşizmin ne oldugunu bilmediği ya da yanlış bildiğini görmekteyiz. Bunun başlıca iki nedeni var. Birincisi, teorik bilgi yetersizliği. Bir kesim günlük yaşamın, nesnel koşulların dayatmasıyla faşizme kin duyuyor, devrimci saflarda yerini alıyor ancak faşizmin nereden kaynaklandığını, ona karşı nasıl savaşılması gerektiğini tam olarak bilmiyor. Bu eksikliği gidermek için okumak, öğrenmek gerekiyor. Çünkü devrimci teori olmadan devrimci pratik olmaz. 

İkinci neden, yanlış bilgilenme. Özellikle sosyal-demokratlar eliyle gençliğe yanlış bilgi veriliyor. Böylece gençlik ya pasifize ediliyor, ya da yanlış yöne kanalize ediliyor. 

Şimdi bu ikincisi üzerinde biraz duralım. Liberal, sosyal- demokrat görüşler, faşizmi sınıf özünden ayırıp onu yalnızca "diktatörlük", "zor", "şiddet" olarak ele alırlar ve faşizmle komünizmi, "burjuva demokrasisine" karşı olan iki paralel olarak gösterirler. Burjuvazinin emekçi yığınlar üzerine uyguladığı şiddetle, emekçi yığınların, devrimcilerin burjuvazinin sömürüsüne, baskısına, zorbalığıfla karşı uyguladığı "devrimci şiddeti' aynı kaba koyarlar. Bu yanlıştır. Yığınları pasifize ettiginden bir o kadar da tehlikelidir. Bu görüş, sosyal-demokrat ve liberallerin damgasını taşır. 


Faşizmin Tanımı 

Faşizmi anlamak için onun sınıf temeline bakmalıyız. Faşizmin içinde geliştiği ve işlevini yürüt- 


tüğü sınıf ilişkilerine bakmalıyız. 


Oynadığı sınıfsal role bakmalı- 


yız. 

Tüm bunlara baktığımızda ancak faşizmin doğru tanımına varabiliriz. Bu doğru tanıma göre faşizm, o"Finans-kapitalin en gerici, en şoven ve en emperyalist unsurlarının açık teröre dayanan, kanlı diktatörlüğüdür". 

Bu tanımı daha iyi anlayabilmek ve Türkiye'deki faşist tırmanışın altında yatan nedenleri görebilmek için ülkemize bakalm. 


Türkiye'de Faşist Tırmanış Türkiye orta derecede gelişmiş bir kapitalist ülkedir. Tekeller oluşmuş, ekonomiyi ahtapot gibi sarmış. Tekelci sermayenin banka sermayesiyle birleşmesi sonucu finans-kapital ortaya çıkmış. Finans-kapital tüm ekonomiye egemen. Devleti de ele geçirmiş. Devleti iç sömürüyü yočunlaş tırmada kullanıyor. 
Tekellerin elinde sermaye birikmiş durumda. Başka ülkelere bu sermayeyi yatırmak istiyor. 
Yani emperyalistleşmek, başka ülkeleri sömürmek istiyor. Ancak Türkiye'yi boyunduruk altında tutan emperyalist ülkeler buna 


izin vermiyor. O zaman tekelle- 


rin tek sömürü kaynağı, Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkıdır. 
Başkaca sömürü kaynağı yok. 
'Süper tekel kâr' peşinde koşan tekeller, emekçi yığınları iki 


-katı sömürmek zorunda. Bir de 


dış sömürü, yani emperyalist sömürü biniyor buna. Katmerli sömürü. İşçi sınıfımızın; emekçi halkımızın iliği kurutuluyor. 
Tekeller kene gibi yapışmış halkımızın kanını emiyor. Halkımıza hiçbir özgürlük yok. 

İşte o zaman tüm çelişkiler olağanüstü keskinleşiyor. Kapitalizm çıkmazda. Bu çıkmazdan kurtulabilmenin iki yolu var. 
Birincisi burjuvazi için çıkış yolu: Finans-kapital açık kanlı diktatörlüğünü dayatacak, böylece halkın aşırı sömürüsünü garanti altına alacak. İkincisi, halkımız için çıkış yolu: Yığınlar tüm devrimci enerjisini seferber edecek, devrimci savaşlarıyla kurtuluşa gidecek. Yani işçi sınıfımızın öncülüğünde, sosyalizme açılan ileri demokratik halk devri- 
'mini gerçekleştirecek. Orta yol yok. Hepsi geçici. İki yollu kavşak önümüzde geliyor. Ya faşizm ya ileri demokratik halk devrimi. 

Türkiye'de orta yolun olmadığını artık herkes görüyor. Son 1,5 yılda sosyal-demokrasiyi yaşamın kendisi deşifre etti. Sosyal-demokrat CHP, tekellerin sorunlarını çözmek için çabaladı durdu. IMF'lere el açtı. Halkımıza baskıyı, zorbalığı, sıkıyönetimi dayattı. Ne için? Hepsi tekellere yarıyor. CHP hükümeti- 


ÖĞRENCİ ARKADAS: 
Okul, burs, konut, vize, tercüme sorunlarını 
İTÖF'de örgütlenerek çözümle! 


nin ilk başlarında yığınlarda “umudumuz Ecevit" yanılgısı vardı. CHP başa geldiğinden beri sopayla iş gördü. Halkımız "aç yaşamaktansa ölmek daha iyidir" diyecek hale geldi. Yığınların CHP'ye bağlanan temelsiz umutları yıkıldı. CHP iflâs etti. 
Hoşnutsuzluk arttı. 


Faşizme Karşı Savaş Faşizm, bir takım "kötü ruhlu kişilerin" ya da "kaçık"'ların iktidara gelme isteği değil. Finanskapitalin bir yöntemi. Finanskapitalin, bunalıma girmiş kapitalizmi "kurtarmak", böylece erkini sürdürmek için başvurduğu bir yöntem. Faşizm, emperyalizmin, finans-kapitalin bir ürünü. 
Onun için faşizme karşı savaş, emperyalizme, tekellere karşı Savaştan ayrılmaz. MHP, ÜGD gibi faşist odakları inine tıkmak için verilen savaşım, emperyalizme, finans-kapitale karşı savaşımdan ayrılmaz. Ayırmak hedef şaşırtmaktır. Ayıranlar oportünistlerdir. 

Faşizme, emperyalizme ve tekellere karşı savaş en başta ileri 


demokratik halk devrimi için ardıcıl savaş vermekle olur. 
Ancak işçi sınıfımızın 


öncülüğünde sosyalizme açılan ileri demokratik halk devriminin utkusu, faşizmin de faşistlerin de tarlasını sürecektir. 


Faşizme Karşı Savaşta Gençliğe Düşen Görevler Anti-faşist, anti-emperyalist gençliğe, yani bize düşen görev, işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın bu savaşına omuz vermektir. 

Bu savaşa nasıl omuz verebiliriz? 

Birincisi, anti-faşist, anti-emperyalist gençliği pasifize etmeyi, anti-faşist, anti-emperyalist savaştan yan çizdirmeyi amaç edinen, lâfta "anti-faşist'' konuşup gerçekte kapitalizmin en sadık bekçiliğini yapan sosyaldemokrasiyi deşifre etmekle, gerçek yüzünü sergilemekle. 

İkincisi, faşizme karşı savaşı, emperyalizme, Oo finans-kapitale karşı verilen savaştan ayırarak, MHP, ÜGD'nin kapanmasıyla faşizm tehlikesi önlenecekmiş havasını estiren, böylece tehlike- nin kaynağını gözlerden saklayan oportünistleri sergilemekle. 

Üçüncüsü, günün gerektirdiği devrimci öze sahip, militan eylemler koymakla. Yığınları içeren belgilerle. Budanmamış, yarım ağız olmayan belgileri bayrak edinerek yükselteceğimiz yığın eylemlerimizle. 

Görevimiz, yukarıdaki üç görevi de yerine getirerek, işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın yanında yerimizi almaktır. 
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İTİB 8.Kongresi yapıldı 


22 eylülde toplanan İngiltere 
Türkiyeli İlericiler Birliği 8. Olagan Kongresi, Türkiye devrim hareketinin can alıcı sorunlarının dile getirildiği çok başarılı bir toplantı oldu. 

. İTİB militanları ve konuklarının büyük bir ilgi ve dikkatle izledikleri Genel Kurul, birçok örgütten gelen mesajların okunmasıyla açıldı. Özellikle sıcak savaşın içinde, faşizme ve oportünizme karşı yılmadan savaşan Türkiye'deki militanlardan gelen mesajlar ayakta alkışlandı, devrimci slogan ve marşlarla kesildi. 

Tartışmalar ve karar tasarılarının yer aldığı bölümde konuşmacılar, devrim hareketini yönlendirecek o sübjektif faktörün yurdumuzda olgunlaşan devrimci durumun gerisinde kaldığını, onu güçlendirmenin, hareketin Leninci birliğini sağlamanın, yanlışlara, oportünizme karşı açık ideolojik savaşla gerçekleşeceğini söylediler. Devrimci duruma uygun örgütler kurmanın, işçi sınıfımızın, halkımızın örgütlerini daha da güçlendirmenin gerekliliğini vurguladılar. "Hareketimizin Leninci birliğini sağla- 


Müfettişten 


Baştarafı 1. Sayfada yanıt alamadık. 

İTÖF Yürütme Kurulu temsilcilerinin öğrenci müfettişini 
13 Ekim'de yapılacak olan 
"ITÖF—Akademik Sorunlar Forumu" na çağırmasından sonra görüşme bitti. Bursların gecikmesi, dil okullarında öğretim gibi birçok sorunların görüşüleceği forumda öğrenci müfettişinden açık ve net yanıtlar bekliyoruz. 

© 


Sosyal 


demokrasinin 


Baş tarafı 1. Sayfada 

var. Sıkıyönetimler altında devrimciler işkencelerden geçiyor, bunun sorumluluğu var. Bir de kalkmış kitleye 'biz de antifaşistiz' diyorlar. Arkadaşlar, bunun adına DEMAGOJİ denir. 
Demagoji, insanların duygularını yanlış yönde sömürmek demektir. MÖTÖD kitlesinde yükselen anti-faşist, anti-emperyalist bilinci sömürmek demektir. CHP uzantıları 'kitle İTÖF'den korkuyor' diyorlar. Böylece gerçekte kendi korkularını dile getiriyorlar. İTÖP'den neden korktukları açık. MÜTÖD kitlesinin yükselen bilincinden, onların anti- faşist, anti-emperyalist savaşı en kararlı bir biçimde yürüten öteki Türkiyeli öğrencilerle kaynaşmasından korkuyorlar. Onları pasifize etmenin gittikçe zorlaştığını görüp, aktif anti-faşist, anti-emperyalist savaşımına dalmalarından, ülkemizde kıran kırana süren bu savaşıma MÜTÖD kitlesinin de işçi sınıfımız, emekçi halkımız yanında omuz vermesinden korkuyorlar. Korksunlar. 
Korkunun ecele faydası yoktur. 


MÜTÖD kitlesi içindeki ilerici üyelerin demagojilerle aldatılması gittikçe zorlaşıyor. Artık öğrenciler, sosyal-demokrat CHP uzantılarının kapı ardlarında sürdürmeye Çalıştıkları anti-komünizm, şovenizm, yalan ve iftiralardan, dedikodulardan bıktı. 
Kimseyi kandıramıyorlar. Devrimci savaş onları buram buram terletiyor. 'Devrim yapın size karşı silâh kullanırım' diyenler terlemesin de kimler terlesin? 
..Düne dek faşistlerin sırtlarını sıvazlayanlar terleyecek elbet. 
Halkımız, emperyalistinin, tekel- 


mak, oportünistleri saflardan temizlemek için ideolojik açıklık, en büyük silâhımızdır, bu silâhı elden bırakmayacağız" dediler. 

Marksizm-Leninizmin yığınlara aktarılmasında büyük tarihsel bir görev üstlenen İşçinin Sesi gazetesinin, devrim hareketinin önünü tıkayan ortacılık ve oportünizme karşı yükselttiği ideolojik savaşımın önemini belirten Işçinin Sesi editörü, "biz bu çıkışı yaparken üç veriye dayandık. İşçi sınıfına, onun devrime olan inancına, Türkiye' de var olan devrimci duruma ve bu durumda militan bir ideolojinin taban bulacağına güvendik, öyle de oldu ve en önemlisi söylediklerimiz doğruydu" dedi. 
Ayakta alkışlanan konuşma “burjuvaziye karşı savaş, opor- 


tünizme karşı savaştan ayrılmaz “, “Yaşasın ileri demokratik halk devrimi" sloganlarıyla karşılandı. 

Devrimci durum, oportünizme karşı savaş, İşçinin Sesi, 


TKP'nin Leninci birliği, Kürt 


sorunu, Proletarya enternasyonalizmi, Toplu sözleşmeler, v.b. konularında karar tasarlarının alkışlarla onayladığı Kongrede, İTİB militan ve sempatizanları, büyük bir devrimci özveri örneği göstererek yüksek sayıda bağış topladılar. 

“Gençliğin yolu işçi sınıfının savaş yoludur" belgisini elden düşürmeyen İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu, bugüne dek olduğu gibi bundan böyle de kardeş örgüt İTİB'in yanında olacaktır. 


”Yaşasın kongreden bir görüntü. 


ileri demokratik halk devrimi” sloganlarının atıldığı 


Maocu faşistler 
HTIB’e saldırdı 


Geçtiğimiz hafta içinde Hollanda Türkiyeli İlericiler Birliği'nin düzenlediği anti-faşist eyleme Maocu bozkurtlar kalktılar. Toplantı salonunun içine sızabilen iki Maocu bildiri dağıtmak istedi. Devrimcilerden gereken cevabi aldılar. Bu sırada bozkurtlardan birisi silâhını çekip ateş etti. Sonuçta bir anti- 
faşist eylemci can verdi ve 30 
kadar devrimci Hollanda makamlarınca tutuklandı. 

Kitleden soyutlanan ve karanuk amaçlarına kimseyi ortak 


saldırmaya 


Emperyalizmin 
Zayıf Halkası 
Türkiye 


SPORTÜNMİZMM KANYI SATAS KUREUEARİYE KARŞI SAVAŞTI ATAJMRAZ 


cisinin üstüne yürüdükçe daha da terleyecek. 

Ama dedik. Korkunun ecele faydası yok. Bugünler dün, ya- 


rınlar bugün oldukça MÜTÖD. 


kitlesi de halkımızın haklı savaşımına omuz verecek, sosyal- demokrat CHP kuyrukçularından demagojilerinin hesabını soracaktır . 


ÖĞRENCİ ARKADAŞ! 
Türkiye'deki devrim hareketimizin can alıcı sorunlarına devrimci yanıt getiren bu kitaplar mutlaka okunması gerekli kitaplardır. Okuyalım! Okutalım! 


edemeyen Maocuların bu saldırısı can çekişme çırpıntısıdır. Benzeri provokasyonlara İngiltere deki devrimciler yabancı değildir. Türkiyeli öğrenci kitlesi içinde çeşitli saldırılar tertipleyen Maocular her saldırılarında daha bir batağa saplanıp darmadağın oldular. İTÖF kitlesi onları tari- 

İTÖF, bu saldırıyı şiddetle lânetlerken Maocular'a karşı savaşta HTİB'le dayanışmasını dile getirmeyi görev sayar. 
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Andrew Rothstein'in önsözüyle, 


R.Yürükoğlu 


Proletarya | 
Bi yasi ANN 


genclik 


Abone ol 
Abone bul 
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İTÖF Yönetim Kurulu dernekleri geziyor 


İTÖF 15 eylül 1979 cumartesi günü yaptığı 2. Genel Yönetim Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda hızla çalışmalarına koyuldu. 

İTÖF Yürütme Kurulu, Türkiyeli öğrenci derneklerinin ve öğrencilerin bulunduğu şehirlere ziyaretlerine başladı. Derneklerin olmadığı yerlerde, Türkiyeli öğrencilerle bir dizi toplantılar düzenleyerek, İTÖF'ün bu yılki çalışma programı hakkında bilgi verdi ve öneriler aldı. 

Birmingham, Manchester, Leeds, Newcastle, Sussex, Essex, Nottingham, Loughborough ve Londra içinde yapılan görüşmelerde ana konuları İTÖF'ün düzenleyeceği Akademik Sorunlar Merkezi Forumu'na hazırlık, öğrencilerin tanışma haftası “Freshers' Week" ve gazetemiz Öğrenci Gençlik oluşturuyordu. 
Tüm dernekler ve kendileriyle konuşulan Türkiyeli öğrenciler forumu ilgiyle karşıladılar. Akademik sorunların mutlaka çözüme bağlanması gereken en önemli sorunlardan olduğunu söylediler. Foruma katılımı sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini bildirdiler. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 


“"Freshers' Week"lerde kitap satışları için masalar ve panolar kurulmasına, öğrencilerin İTÖF'ü yayınları ve eylemleriyle daha iyi tanıması için çalışmalar yapılmasına karar verildi. Ve bu yönde çalışmalara başlandı. 

Gazetemiz Öğrenci Gençlik'in daha geniş bir öğrenci kitlesine seslenebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda yapıcı öneriler getirildi. Öğrenci Gençlik gönüllü keseneklerinin yaygınlaştırılması, gazetenin daha düzenli yürütülmesi, tüm arkadaşların yazılarıyla gazetemizin içeriğini daha da zenginleştirmesi gelen öneriler arasındaydı. Öğrenciler, öğrenci kitlesinin somut sorunlarının gazetemizde yer almasının önemini belirttiler. Seslerini, içinde bulundukları güçlükleri dile getirmek için Öğrenci Gençlik'ten başka hiçbir araçlarının olmadıını vurguladılar. 

Geziler çok önemli kazanımlarla sonuçlandı. Derneklerimizin ve öğrenci arkadaşlarımızın bu duyarlı eleştiri ve önerileri- nin ışığında çalışmalarını sürdürecek olan İTÖF Y.K. gelecek dönemde bu tür ilişkileri sıklaştıracaktır. 


Birmingham'da “hoşgeldiniz” gecesi 


Birmingham Üniversitesi'nin düzenlediği yabancı öğrencilere “hoşgeldiniz gecesi"ne derneğimiz BTÖD de katıldı. Çeşitli ülkelerden öğrencilerin Kültürel gösterilerde bulunduğu gecede BTÖD'den bir arkadaş saz çaldı. 
Daha sonra konukların da katılmasıyla halay çekildi. 

Gece boyunca BTÖD'lü öğ- 


renciler (o Türkçe-İngilizce yayınlar satarak, ülkemizdeki toplumsal-politik gelişmeleri, içinde bulunduğu kritik dönemi sergilemeye çalıştılar. Anti-faşist, anti- emperyalist yayınlarımız, gece- nin apolitik olmasına çalışan okul öğrenci birliğinin çabalarına karşın geniş ilgi gördü. 


İTÖP'un Sili halkıyla 


dayanışması 


Şili'deki faşist darbenin 6. yılı protesto gösterisine İTÖF militanları yığınsal katıldılar. Kalabalık bir gurubun katıldığı gösteri, Trafalgar meydanına kadar yapılan bir yürüyüşle başladı. Daha sonra yapılan konuşmalarda söz alanlar, 1973 faşist darbesinin Şili halkını nasıl etkilediğine değindiler. Faşist baskıları anlattılar. 


Şili darbesi Türkiyeli dev- 


rimciler için önemli dersler taşımaktadır. Topla, tüfekle saldıran faşizme ancak aynı şekilde donanmış halk yığınlarının karşı koyabileceği, Şili deneyimiyle bir kez daha gözler önüne serilmiştir. 

Kanlı faşist Pinochet cuntasına karşı savaşan Şili halkı ergeç faşizmi ezecek, faşizmi ve emperyalizmi ülkesinden söküp atacaktır. 


Fenerbahçe-Arsenal 


maçı 


20 eylül çarşamba günü yapılan 
Fenerbahçe-Arsenal maçına gidişin öğrenciler arasında örgütlenmesini İTÖF yaptı. Taşradaki öğrenci derneklerimiz kendi yörelerindeki öğrencileri örgütleyerek İTÖF lokalinde buluştular. 
Maç öncesi ortaya çıkan karaborsacılar ve fırsatçılara karşı İTÖF'ün maça gidişi örgütlemesi öğrencilerin biletleri iki-üç misli fiyatla almalarını önledi. 


Fenerbahçe-Arsenal maçı, 


yurdumuzda halkımızın verdiği anti-faşist, anti-emperyalist savaşın İngiltere'deki Türkiyelilere duyurulması yönünden önemli bir eylemdi. Ayrıca İTÖP'ün sesini de yığınlara duyurduk. 
İTÖF'lü militanlar seyircilerin arasına girip, halkımızın faşistlere, emperyalistlere ve tekelcilere karşı verdiği savaşın önemini ve gerekliliğini anlattılar. Sorulara yanıt verdiler. Öğrenci Gençlik sattılar. 
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